
Het verhaal

Er waren eens een koning en een koningin. De koning was heel groot en de 
koningin heel klein.
Ze liepen langzaam over straat en zwaaiden naar alle mensen. Af en toe 
stopten ze om een buiging te maken. En elke keer als ze iets moois zagen 
onderweg klapten ze in hun handen. Toen stapten de koning en koningin op hun 
paard. En galloppeerden naar hun kasteel. Samen liepen ze met reuze stappen 
de grote trap op. Bovenaan de trap was een klein deurtje. De koning en 
koningin moesten bukken om er doorheen te kunnen. Toen kwamen ze aan in de 
balzaal. Er klonk mooie muziek en de koning en koningin dansten door de zaal. 
Ze klapten in hun handen. omdat ze de muziek zo mooi vonden. Toen kwam de 
bediende van de koningin binnen met een grote schaal taartjes. De koning en 
koningin sprongen in de lucht van blijdschap. Ze smulden van al het lekkers en 
wreven daarna eens over hun dikke buiken. Van al dat smullen, dansen en 
zwaaien waren ze moe geworden. Ze gingen maar eens lekker liggen en vielen 
meteen in slaap en droomden heerlijk over taartjes, balzalen en paarden. 
Welterusten koning en koningin!

De bewegingen

- Heel groot: maak je heel groot. Armen boven je hoofd, op je tenen staan, 
uitrekken

- Heel klein: maak je heel klein. Door je knieën, oprollen als een bolletje
- Langzaam: plechtig door de ruimte lopen
- Zwaaien
- Een buiging maken
- In je handen klappen
- Op hun paard stappen: grote stap zijwaarts, net of je ergens op gaat zitten
- Met reuze stappen de trap op: voeten hoog optillen en een hele grote stap 

nemen
- Bukken: maak je heel klein
- Dansen: maak een dansje door de ruimte
- In je handen klappen
- Over je buik wrijven: in cirkeltjes over je buik wrijven
- Gaan liggen (en evt. snurken)
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De koning en koningin gaan op stap


